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Hoofd sterrenkunde Kristen Roupenian, de Dansende beren die hun Tijmen Wisman: de EU als
Harvard: schrijver achter internet- vrijheid niet terugwillen dataverzamelaar is slecht
het zijn aliens sensatie Cat Person (inderdaad: een metafoor) nieuws voor uw privacy




Ecttafel

Ontwerper Piet Boon weet

welke eettafel van de keuken
een ontmoetingsplek maakt.

Door Mieke Zijilmans
Foto's Jérome Schlomoff

Y | n een huis is de keuken de belangrijk-
ste ruimte en in die keuken moet een
tafel staan. Waaraan je met je dierbaren
eet. Waaraan je met vrienden kunt klet-

sen. Mijn kinderen maken hun huiswerk aan

de eettafel. Dus het is fijn als die groot genoeg
is om hem ook als bureau te kunnen gebrui-
ken. De ruimte is bepalend voor de grootte; ik
probeer er altijd een zo lang mogelijke eettafel
in te zetten. Maar wel smal. Als je tijdens het
eten echt contact wilt hebben, moet je tafel
niet te breed zijn.

‘Ik ontwerp tafels in verschillende vormen.
Uiteraard rechthoekige. Maar als je een heel ri-
gide keuken hebt, is het leuk om juist geen
strakke tafel te hebben. Zo hebben we een
‘ronde’ tafel, die is gebaseerd op een rondje dat
ik ooit uit de losse pols heb getekend. Daar
klopt natuurlijk geen bal van, want die is niet
rond. Maar dat maakt hem juist leuk. En we
hebben de ‘kekke shape’, een soort trapezium-
vorm, maar dan met ronde hoeken.

‘Wij zijn ooit begonnen met eikenhouten
eettafels. Van onbehandeld hout, ingesmeerd
met glorix en groene zeep. Daardoor voelt het
hout heel zacht aan. Die groene zeep zakterin
en datwordt eigenlijk je laklaag, glad, en mooi
van kleur.

Piet Boon (1958) deed MTS
en behaalde een aanne-
mersdiploma. Via het bouw-
bedrijf rolde hij de vormge-
ving en de architectuur in.

Maar het onderhoud met zeep en chloor le-
verde in de verkoop problemen op. Alsikzo'n
tafel aan iemand in Amsterdam verkocht, kon
ik dat zelf uitleggen: je kinderen mogen er ge-
woon op knoeien, je kunt hem daarna met glo-
rix schoonmaken. Ik deed dat echt, ik ging bij
de mensen thuis langs met mijn groene zeep
en mijn glorix. Hadden ze op de tafel geknoeid
en het wel schoongemaakt, maar niet goed.
Dan spoot ik de glorix zo op hun tafel.

‘Maar uiteindelijk werd dat te veel gedoe:
als je niet naar de mensen toe gaat om te laten
zien hoe je dat onderhoud aanpakt, wil heter
niet in. Mijn bedrijf werd groter en groter.
Soms moest een tafel via een dealer naar Dor-
drecht; of naar Amerika. Daar viel niks meer
aan uit te leggen. Dus toen zijn we de tafels '
maar gaan lakken, om de mensen tegemoet te
komen.

‘Ikvind een houten tafel het mooiste. Eik. Of

Hij is ontwerper, maar met
zijn team van architecten,
binnenhuisarchitecten en
ontwerpers is hij vooral veel
bezig met architectuur.

Boon en de zijnen ontwier-
pen alles, van een woonwijk
in Washington tot een villa
op Bonaire.

noten. Ik hou van eikenhout. Daar zitten van
nature foutjes in, en het veroudert ook mooi.
Noten is wat keuriger, dus als daar een bescha-
digingetje aan komt, is dat sneller lelijk.

‘Een tafel is 76 centimeter hoog. Een stoel on-
geveer 45. Een tafel moet nooit te hoog zijn,
want anders zit je als een klein kind aan tafel.
De meeste van onze tafels hebben een blad van

. 45 tot 50 millimeter dik. Maar ik vind bladen

van één centimeter dikte ook mooi. Daar komt
meestal nog een fries onder, een steunbalkin
het midden, om hem stijf te maken.

‘Een goede tafel die helemaal naar jouw
smaak is, gaat een leven lang mee. Kenmer-
kend voor onze spullen is de houdbaarheid.
Het ontwerp is niet zo tijdbepaald dat je over10
jaar zegt: de tafel moeten we nu echt vervan-
gen, hijis zo ouderwets. Tien jaar is natuurlijk
26 voorbij. De tijd gaat verschrikkelijk hard.”




