Op reis met Piet Boon

“Reizen is voor mij
een grote bron
van inspiratie”

Ontwerper Piet Boon is bezig met een hotel in Seoel, eentje in Taipei, een
hotel met beachvilla’'s op Antiqua, drie strandhuizen op Bonaire en projecten
in Hanoi en New York. Hij vliegt dus - op zijn zachtst uitgedrukt - nogal veel.
"Ik geniet ervan om in verschillende landen mensen uit andere culturen

te ontmoeten.” texsT FLEUR BAXMEIER - FOTOGRAFIE PRIVECOLLECTIE

"Ik breng maar weinig tijd door op de
hotelkamer. Ik ben liever op pad om een
stad te ontdekken, zoals hier Hongkong

vanaf het water.”

“Ik gok dat ik dertig procent van het
jaar op reis ben. Dat vind ik ‘leuk’, tussen aanhalings-
tekens. Het is niet per se mijn hobby om weer in een
vliegtuig te stappen, maar ik geniet er heel erg van om
in verschillende landen mensen uit andere culturen te
ontmoeten. Op dit moment werk ik met mijn team
aan een strandhuis van een stel entrepreneurs in
Miami. Zij hebben een heel andere denkwijze dan wij;
ik vind het interessant om met ze te praten over het
hoe en wat. Kom ik in Azié of Zuid-Afrika, dan kijken
mensen er nog weer heel anders tegenaan. Dat maakt
mijn werk boeiend.”
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Inspiratiebron

“We werken veel voor hotels. Nu zijn we bijvoorbeeld
bezig in een hotel in Amsterdam. Dat was mijn
droom. We doen de geweldigste projecten over de
hele wereld, maar eindelijk mogen we ook iets in
eigen land doen. Daar ben ik hartstikke trots op. De
hotels laten ons vaak in de meest waanzinnige hotel-
kamers overnachten, omdat ze willen dat wij de volle-
dige ‘experience’ hebben. Dat is aan mij niet besteed,
want ik ben zo kort mogelijk in m’'n kamer. Ik ga liever
naar buiten: door de stad lopen, rondkijken, foto’s
maken. Dat is voor mij een grote bron van inspiratie,
want er komt altijd iets anders uit voort. Het is allang
niet meer Piet Boon die alles alleen bedenkt; dat gaat
in samenspraak met een groot team, maar ik geef als
eigenaar en oprichter wel richting. Dat probeer ik
voor iedere klant op een unieke manier te doen.”

Vermaak aan boord

“Ik heb op reis niet zo veel bij me: wat kleren, mijn
paspoort en m’n Privium-pasje. Meer heb ik meestal
niet nodig. Tijdens nachtvluchten probeer ik te slapen,
op dagvluchten lees ik een boek of ik download van
tevoren wat Netflix-series op mijn iPad. Als je zo veel
vliegt als ik heb je al die films wel een keertje gezien.
Vaak koop ik op Schiphol een nieuw boek; ik ben nu
bezig in de nieuwste van Dan Brown, Oorsprong.”

Jongensdroom

“Een tijdje terug had ik tijdens een KLM-vlucht naar
New York een bijzondere ontmoeting met een klas-
genoot van vroeger. Later zag ik hem nog eens op het
circuit in Zandvoort. Hij bleek directeur Luxury Cars

bij Pon te zijn. In het vliegtuig hebben we uren
gepraat, waarbij ik onder meer vertelde dat ik Range
Rovers ontwierp en het mijn jongensdroom was om
dat ooit met een Porsche te doen. Hij zei: ‘Dat kan ik
wel regelen.’ Ik wist al wat ik wilde en heb meteen een
presentatie gemaakt rondom de oude politie-Targa.
Het resultaat werd vorig jaar zomer gelanceerd: de
Porsche 911 Targa Exclusive Alex Edition, waarvan

er 25 zijn gemaakt.”

skién en surfen

“Ik hield en houd erg van sport, maakt niet it wat
voor sport. Ik kan naar alle sporten kijken, maar ik
vind het ook leuk om zelf te doen. Skién vind ik
geweldig. Vroeger gingen we als gezin al elk jaar op
wintersport naar Qostenrijk, wat best bijzonder was
in die tijd. Nog steeds gaan we elk jaar skién. Dat kan
het beste in Méribel in Frankrijk, maar Sankt Anton
in Oostenrijk wordt ook steeds beter. Je skiet zo naar
Lech en het is er gezellig. Tegenwoordig ben ik ook
veel aan het kitesurfen. Heb ik een klus op Antigua of
Bonaire, dan probeer ik dat met elkaar te combineren:
voor of na werktijd nog even lekker het water op.”

Ccompromis

“Op mijn verlanglijstje staan nog heel veel bestemmin-
gen: Mauritius omdat het daar zo goed waait en er
hoge golven zijn, maar ook allerlei plekken waar je
kunt helikopterskién. Dat komt er meestal niet van,

“Bonaire is een goed
compromis voor iedereen”

omdat ik al zo veel reis. Dan hoef ik in mijn vrije tijd
niet ook nog van alles. Uit gemakzucht gaan mijn
vrouw en ik de laatste jaren vooral naar Bonaire.

Daar heb je zon, zee, golven en wind. Kaapstad was
ook een tijdje mijn favoriet, omdat je daar zo goed
kunt kiten. Voor de rest van de familie was dat minder
leuk, omdat het daar altijd zo hard waait. Bonaire is
een goed compromis voor iedereen.” <<

De reisfavorieten van Piet

Bestemming: “Als je het hebt over
service, eten en experience, dan is
Tokio de meest waanzinnige stad die
er is. Dat is daar - en eigenlijk in heel
Japan - beyond alles. Tip: combineer
Tokio met een paar dagen Kyoto, dat
is ook prachtig”

Vervoer: "Als fietsgek heb ik heel veel
fietsen, maar op vakantie ga ik het
liefst met de auto. Heb ik afspraken in

Parijs of Antwerpen, dan pak ik de
trein. Ik heb zo'n vreselijke hekel aan
files, dat doe ik mezelf niet aan.”
Keuken: "van Japans eten qgeniet ik
enorm. Het is mijn geluk dat ik daar
altijd met locals ben, zij bestellen voor
mij. Ik laat mij verrassen en heb meestal
geen idee wat ik krijg, maar het is altijd
fantastisch. De Italiaanse keuken vind
ik ook geweldiq: zo simpel en puur”

1/2018 Flying Dutchman Magazine

35



