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De een bezorgt de rijken der
aarde een smaakvol thuis,
de ander bracht de wereld

stralend wit, de derde maakt

geestverruimende objecten.
Ontwerper Piet Boon,
vormgever Jan des Bouvrie en
kunstenaar Joep van Lieshout
spreken in huize Boon te

Oostzaan over goede smaak,

liefde voor luxe en de kunst
van het ambacht. ‘Een stoel
moet in één keer goed zijn,
anders is het gewoon

een kutstoel.

door Nathalie Huigsloot
beeld llvy Njiokiktjien

ullie moeten het alle drie hebben van mensen van
het goede leven, mensen met geld. Weten die jullie
ook te vinden als het economisch wat minder
gaat, of hebben jullie de laatste jaren op een
houtje moeten bijten?
Jan des Bouvrie: “lk heb duidelijk gemerkt dat
er een groep Nederlanders is die sinds 2008 de
hand op de knip heeft gehouden. Dat is de groep
die wel altijd geld heeft, maar die uit calvinisme
in moeilijke tijden heel waakzaam is. En die mensen
beginnen nu weer in beweging te komen. Ze merken dat
de smaak de afgelopen jaren is veranderd, en gaan daarom
nu weer huizen bouwen of verbouwen.”
Hoe is de smaak dan veranderd?
Des Bouvrie: “We zitten nu in een tijd dat alles door
elkaar gerotzooid wordt. Oude teakmeubeltjes uit
Denemarken, een paar rotan meubeltjes erbij en een
goede bank. Bric-a-brac, iets dat je trouwens altijd in een
crisis ziet. Mensen zoeken dan naar een nieuwe richting,
en dat levert altijd een rotzooitje op.”
Piet Boon: “Internet levert natuurlijk ook veel meer
verschillende stijlen op. Vroeger konden mensen alleen
in Jans programma TV Woonmagazine zien wat modern
was, meer wisten ze niet. Dat is nu natuurlijk wel anders.

nooit walgelijk’
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Gelukkig maar, zonder internet hadden
ze ook nooit van Joep van Lieshout
gehoord. Of van Piet Boon. Wij waren
zonder internet n6o6it internationaal
doorgebroken.”

Joep van Lieshout: “De kunstverzamelaars
die ik ken, zijn zeer gepassioneerde
mensen. En dat zijn ze 66k als er een crisis
is. Ze zijn vaak niet eens heel rijk - ze
rijden een hele oude auto, dragen oude
kleren, hebben geen buitenhuis - maar

ze willen wel een beeld van mij. Rare
knakkers eigenlijk. Maar tegelijk ook

de leukste mensen, Overigens moet ik
zeggen dat ik het moeilijker vind om een
succesvolle stoel te maken dan een goed
beeld.”

Wat maakt een stoel moeilijker?

Van Lieshout: “Ik weet precies hoe ik

een goed beeld moet maken, en als het
niet verkocht wordt, is het nog steeds

een goed beeld en hou ik het lekker zelf.
Maar een stoel moet door een grotere
groep mensen mooi gevonden worden,
en dat vind ik moeilijker. Ik heb wel

een aantal succesvolle stoelen gemaakt,
maar dat was toeval, dat waren eigenlijk
randproducten. 1k heb in Amerika eens
een grote installatie gemaakt, een soort
mobile home met een Silence of the Lambs-
achtige sfeer. De denkbeeldige bewoner
moest een stoel hebben, dus toen heb ik
de Shakerstoel gemaakt. Hans Lensvelt
(meubelondernemer — NH) zei toen: ‘Dat
is een mooi ding, waarop ik zei: ‘Nou, dan
gaan we die toch maken? Zo is die stoel er
gekomen.”

Boon: “Sterker nog, van die Shakerstoel
zijn er enorm veel verkocht.”

Van Lieshout: “Een andere stoel die

ik heb gemaakt, is de Office Chair, 1k
kreeg de opdracht om de inrichting van
Interpolis te doen en zei tegen mijn
mensen: ‘Zoek een mooie stoel erbij. Maar
alle exemplaren die ze voorstelden vond
ik helemaal niks. Dus zei ik: ‘Het moet
gewoon een stoel zijn die er zo uitziet™

— hij krabbelt in drie strepen een stoel op
papier - “Ga maar zoeken. En toen ze die
niet konden vinden, hebben we hem zelf
maar gemaakt. Precies zoals ik hem op
dat papiertje had getekend. Zonder verder
onderzoek, zonder allerlei testen. Een
stoel moet in één keer goed zijn, anders

is het gewoon een kutstoel. 1k geloof in
toeval. Het moet uit je hart komen, uit je
klauwen vallen.”
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‘Architecten
bouwen
huizen,
maar denken
totaal niet
Na over wat
er binnenin
gebeurt.’

Boon: “Eerlijk gezegd ben ik best weleens
jaloers op gasten als Joep. Bij ons moet
het altijd superfunctioneel zijn. En in een
beeld kun je echt lekker al je woede en
energie kwijt. Dat is bij ons heel anders.
Op een zeker moment weet je dat de
designbeurs in Milaan er weer aankomt,
en dat je dus weer een nieuw stukje
collectie nodig hebt. En daarmee ga je dan
aan de slag.”

Herken jij dat, Jan?

Des Bouvrie: “Ik denk heel anders.

1k ben eigenlijk geen ontwerper. Ik

ben vormgever. Ik heb geprobeerd

om Nederland vorm te geven met
interieur. Ik heb laatst voor studenten

in Delft een lezing gegeven en toen een
bommetje gegooid door te zeggen dat
dat eigenlijk nog steeds de opleiding voor
luchtopvullers is. Architecten bouwen
huizen, maar denken totaal niet na over
wat er binnenin gebeurt.”

Van Lieshout: “Ja, de meeste architecten,
zelfs een goede als Rem Koolhaas, denken
inderdaad niet van binnen uit. Waardoor
je binnenin vaak een doffe ellende van
muurtjes krijgt.”

Des Bouvrie: “Precies. Delft heeft sinds de
oorlog veel slechte architecten afgeleverd.
Daar heb ik iets aan willen doen. Ik wilde
de hokjesstructuur weg, ruimtes anders
indelen. En ze licht maken. Dat begon heel
langzaam, hoor. Op een dag kwam ik met
een pot witte verf in de interieurwinkel
van mijn ouders met het idee: ik zal die
kast van mijn vader eens gaan schilderen.”
Boon: “Dus zo is het eigenlijk begonnen?”
Des Bouvrie: “Ja. Hij heeft me er echt
bijna voor in elkaar geslagen, want ik had
ook de Philips-radio wit gemaakt. Weet je,
in de tijd dat ik van de Rietveld Academie
kwam, was alles wat modern was eng. Je
zag vooral eikenhouten schrootjeswanden.
En er was natuurlijk helemaal geen geld.

Hoe moot ik die Spectrum-bankjes ook
vond, er was er geen één te verkopen.

Dus ik dacht gewoon: ik ga van de daken
schreeuwen dat het anders moet. Ik ging
reportages maken voor de Avenue, nam
die bankjes mee in mijn deux-chevaux,
alles om er maar voor te zorgen dat het
op de foto kwam. En ja, daar ben ik wel

in geslaagd.”

Boon: “Ja, dat is waar. Maar vooral ook
met je televisieprogramma toen, he.”

Des Bouvrie: “Dat heeft er inderdaad voor
gezorgd dat Nederland op interieurgebied
in beweging kwam. Tot die tijd durfden
mensen niet, ook omdat ze dachten dat
het heel veel werk is. Daarom deden wij
op televisie metamorfoses in één dag.
Waarbij ik vooral wat schetsjes maakte,
en Monique (zijn vrouw - NH) zich echt
hélemaal de pleuris werkte. Maar het
werkte, en daar ben ik nog steeds trots op.
Ik krijg er ook nog steeds erkenning voor.

‘Wij Neder-
landers zijn

internationaal

ZO
verschrikkelijk
goed!’

Op een woonbeurs kreeg ik van mensen als
Piet en van de ontwerpers Marcel Wanders
en Jurgen Bey cadeautjes, omdat ze vinden
dat ik voor hen het pad heb vrijgemaakt.”
Boon: “Hij kreeg een porseleinen zwaard,
dat symbool stond voor een gevecht van
niets.”

Hoe komt het dat Nederlandse ontwerpers
het internationaal zo goed doen, denken
Jullie?

Des Bouvrie: “Ze doen het fantdstisch!

Wij Nederlanders zijn internationaal z6
verschrikkelijk goed. 1k denk dat wij de
nieuwe Oost-Indische compagnie van
creativiteit zijn. Daarbij zit het in het
Nederlandse bloed om erop af te gaan, wij
gaan gewoon naar het buitenland. Ik was
een keer op een receptie in het MoMa in
New York. Marcel Wanders wilde ook naar
binnen, maar hij mocht er niet in. Weet je
wat-ie deed? Hij sprong gewoon over de
balie heen en liep récht naar de grote baas.
Hij gaf hem een hand en zei: Tk ben Marcel,
en ik doe dit en dat.’ Vandaag de dag staat
zijn stoel in dat museum.”

Boon: "Maar toen Marcel op een feestje
van Madonna naar binnen liep, werd-ie er
vierkant uitgegooid. Kort daarop werd hij
genomineerd als best geklede man en zat
hij onder de pleisters. Ik vind het wel mooi.
Die gast heeft gewoon zo'n grote bek!”
Dring jij jezelf ook zo op, Joep?

Van Lieshout: “Mwah, nee. Voor
kunstenaars werkt dat heel anders dan voor
ontwerpers. Het is niet zo dat je succes
moet uitstralen om als kunstenaar succes
te hebben. Er zijn er genoeg die ergens in
een hutje op de hei blijven zitten, maar die
toch succes hebben. Zelf ben ik ook vaak
liever aan het werk dan dat ik erop uit trek.
Er is op dit moment een beurs in Londen,
en eentje in Parijs, maar daar heb ik dan
gewoon geen zin in.”

Des Bouvrie: “Het kunstenaarschap is
natuurlijk altijd al erkend geweest. Ons vak
daarentegen bestond helemaal niet. Je had
architecten maar geen interieurarchitecten,
dus er moest iemand zijn die dat vak
bekend maakte. En dat was ik. Ik trok er
dus juist wél op uit, kwam op alle feestjes
binnen. Later nam ik Gert Jan Drige mee,
een heel goed vriendje van me, die anders
niet binnenkwam. Dus ik heb dlles gebruikt
om ons vak bekend te maken.”

Boon: “Marketing is wel een van jouw

| sterke punten. Haha."
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Jij bent op zeker moment ook iets op tv gaan
doen, Piet. Wat was jouw argument om dat
te willen?

Boon: “Mensen hadden toen het beeld

dat we ongelooflijk duur waren. 1k wilde
dus iets toegankelijker worden. Maar het
televisie maken kostte endrm veel energie.
En het was niet onze doelgroep natuurlijk.
Dus je moest ook nog iets doen wat je
normaal helemaal niet doet.”

Inmiddels voer je wereldwijd opdrachten uit
voor de rijken der aarde. Hoe heb je dat voor
elkaar gekregen?

Boon: "Ik werd opeens gebeld door een
vent uit New York, die mij gewoon op mijn
mobiel belde. Ongelooflijk was dat, want
hij was de grootste projectontwikkelaar
van Amerika, hij bouwde 25.000 huizen
per jaar. Hij had in Itali€ een boek over
mijn werk gekocht, en wilde graag dat wij
zijn privéhuis op Fifth Avenue zouden
doen. Fantastisch! Dat is natuurlijk een
gelukje, dat zo'n man opeens op je pad
komt.”

Des Bouvrie: “Ik had zoiets met mevrouw
en meneer Orlow, die in een soort kubus
tegenover het Amsterdamse Hilton Hotel
woonden. Ik had drie weken daarvoor
mijn winkeltje in Bussum wit gemaakt en
nog niks verkocht. Mensen vroegen alleen
maar of het niet snel vuil zou worden. Het
was een drama! Maar toen kwam Jacobine
Orlow, die het wél heel leuk vond. Ze
bestelde eerst een bank, en ik had dat ding
met mijn bestelbusje nog niet afgeleverd
of ik kreeg een belletje dat ik het hele huis
licht mocht maken. Tot aan de trappen
toe. Ook omdat haar kunstcollectie ineens
zo mooi uit de verf kwam, betekende dat
voor mij echt een doorbraak. Want al hun
kennissen wilde opeens zaken met mij
doen.”

Herkenbaar, Joep?

Van Lieshout: “Nee, zoiets heb ik niet
meegemaakt. Bij mij is het echt heel
gestaag gegroeid. En dat is maar goed

ook, want je ziet vaak bij kunstenaars die
ineens bekend raken dat ze een paar jaar
later alweer uit beeld zijn. Alhoewel...

Nu ik erover nadenk schiet me ineens te
binnen dat ik begin jaren negentig een
opdracht van Rem Koolhaas kreeg, in
Frankrijk. Toen werkten we nog met zijn
drieén, en ineens moest ik er echt tien
man bij hebben. Die zijn allemaal blijven
werken tot op de dag van vandaag.”
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Wat vinden jullie nou de moeilijkste
klanten?

Des Bouvrie: “Er zijn geen moeilijke
klanten.”

Boon: “lk heb alleen maar moeilijke
klanten, haha.”

Des Bouvrie: “Dat is een groot verschil
tussen ons.”

Waar zeuren ze over, Piet?

Boon: “Nou ja, dat draait gewoon om
perfectie. Of iemand vraagt: ‘Maar gaat dat
werken?', en dan zeg ik: ‘Ja natuurlijk, want
ik heb het al eens gemaakt” En dan is het
ineens: ‘Oh, then | don't want it, Pete. Then |
don’t want it.”

Des Bouvrie: “Maar weet je hoe dat komt?
Jij doet van a tot z dat hele huis, terwijl wij
alleen de esthetische begeleiding doen. 1k
maak een plattegrond en de bouwkundige
voert het dan uit, maar jij gaat door tot in

|

de details. Dat deden wij in het begin
ook, maar dan heb je altijd ruzie. Want als
er iets fout gaat, heb jij het gedaan.”

Of hij even een sigaartje mag roken, vraagt
Jan des Bouvrie. We verkassen allemaal
naar het dakterras. Onderweg op de trap:
Des Bouvrie: “lk wil even iets zeggen wat
heel belangrijk is. 1k haalde altijd veel
inspiratie uit de modewereld. lk vond het
heerlijk om naar shows te gaan. Frank
Govers, Frans Molenaar, noem maar op,
dat waren vrienden. Maar onderling had
iedereen altijd ruzie. Wij ontwerpers
hebben dat nooit, wij kennen geen
jaloezie. We spelen elkaar zelfs het balletje
weleens toe. 1k kan echt genieten van het
succes van iemand als Marcel Wanders, ik

vind dat een wereldgenie. Het heeft nooit
echt in de pers gestaan, maar die jongen is

'k voel soms
heus wel
stress, maar
uiteindelijk
vind ik het
fantastisch
om als ik
vanavond
thuiskom
nog iets te
gaan doen.’

na Philippe Starck wel mooi International
Designer of the Year geworden.”

Van Lieshout: “O ja?”

Boon: “Wist ik ook niet.”

Des Bouvrie: “Nou, dat moet je eens
nagaan.”

Boon: “Marcel is degene die mij inter-
nationaal heeft geintroduceerd. En nu
doen we Park Hyatt in Tokio. Dat is
een droom hoor, dat hotel is nog steeds
hét icoon van Japan. Dat is gewoon
waanzinnig.”

Inmiddels kunnen jullie je het allemaal
permitteren om zelf in dergelijke tophotels
te gaan zitten. Genieten jullie van die luxe?
Van Lieshout: “Het gaat mij altijd om
mensen. De mensen die bij mij kopen zijn
geen prutsers, die zijn slim, hebben iets
bereikt. Maar of je dan kaviaar eet of niet,
dat doet mij niets.”

Boon: “Als ik naar het buitenland moet,
ga ik altijd gelijk weer terug. Naar
Washington vlieg ik in een dag op en neer.
Ik zit gewoon altijd met deadlines.”

Des Bouvrie: “lk heb juist altijd genoten
van het reizen. Al toen ik in het begin
naar Manilla moest om rotanmeubelen

te halen, bleef ik daar altijd met vrienden
drie dagen hangen, en dan was het
genieten en feestvieren.”

Boon: “lk loop altijd achter de deadlines
aan te jagen. Dat geeft stress, daarom ga ik
altijd gelijk terug.”

Des Bouvrie: “Piet, dat moet je
veranderen, jongen! De grote baas van
Philips zat een keer bij me en die vertelde
precies hetzelfde verhaal als wat jij nu
vertelt, Die man ging naar Hongkong, een
dag vergaderen en s avonds weer terug. lk
zeg: ‘Vandaar dat je je zo rot voelt. En toen
zegt hij: ‘Maar wat moet ik dan doen?’ Ik
zeg: ‘Ga eens drie dagen Hongkong in/
Kreeg ik later een brief van hem: ‘Je hebt
mijn hele leven veranderd!”

Van Lieshout: “lk vind de grootste luxe
dat je in je atelier kunt werken en iets kunt
bedenken. Dat vind ik gewoon ontzettend
tof. Ik heb het wel druk en voel soms

heus wel stress en zo, maar uiteindelijk
vind ik het fantastisch om als ik vanavond
thuiskom nog iets te gaan doen.”

En dat enthousiasme wordt niet gedreven
door geld?

Van Lieshout: “Nee, zeker niet. Sterker
nog, als ik minder zou maken, zou ik veel
meer overhouden, haha. Uiteindelijk maak

Piet Boon (Koog aan de Zaan, 1958)
begon zijn loopbaan als aannemer,
Dertig jaar later leidt hij samen met zijn
ex-vrouw Karin Meyn het ontwerpbu-
reau Studio Piet Boon in Qostzaan. Hij
ontwerpt meubels voor de Piet Boon
Collection, die wereldwijd wordt ver-
kocht, maar ook huizen voor ver-

mogende particulieren, appartementen-

en woningcomplexen, limited editions

voor Land Rover, een boot, een industrie-
terrein en het interieur van diverse
restaurants, hotels en winkels en een
complete woonwijk.

Jan des Bouvrie (Naarden, 1942) werkte
na zijn opleiding aan de Rietveld Acade-
mie enige tijd in de meubelzaak van zijn
ouders en begon toen voor zichzelf. Hij
introduceerde het wit in de Nederlandse
huiskamer en kreeg landelijke bekend-
heid door het programma Glamourland
van Gert Jan Drége ("Hallo! Daar zijn we
weer!"). Hij richtte in zijn geboorteplaats
het designcentrum Het Arsenaal op en
ontwierp onder meer voor Princess en
Gamma. Twee opleidingen in Nederland
zijn naar hem vernoemd.

Joep van Lieshout (Ravenstein, 1963)
is beeldend kunstenaar, ontwerper

en oprichter van Atelier Van Lieshout
(AVL). Hij is een van de best verkopende
kunstenaars van Nederland en expo-
seert over de hele wereld. Behalve door
zijn beelden kreeg hij ook bekendheid
door zijn ontwerpen van tafels, stoelen,
keuken- en toiletblokken van polyester.
Ook polyester penissen en een stede-
bouwkundig plan voor een slavenstad
staan op zijn naam. Zijn werk is te vinden
in particuliere collecties en gerenom-

meerde internationale musea.
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'Waarom niet
met Brigitte
Bardot naar
bed, Jan?
Dat vind ik
dan weer
flauw.’

je tien beelden en daar verkoop je er een
of twee van. Dus als ik er maar één zou
maken, dan zouden de mensen in rijen
staan wachten. En zouden ze er meer geld
voor betalen. Dus hoe meer ik maak, des te
slechter is het voor de zaken. Maar het is
mijn passie.”

Jan, vind jij het fijn om welvarend te zijn?
Des Bouvrie: “Ach, ik was net zo gelukkig
toen ik nog geen stuiver had. Maar ik heb
me wel altijd laten inspireren door luxe.
Met mijn allerbeste vriend ben ik tien jaar
de wereld rond geweest. En dan reisden we
first class, ook al hadden we dat geld niet.
Toch kochten we op de terugweg dan nog
allemaal horloges voor de medewerkers en
z0. Mijn secretaresse noemde American
Express altijd American Depressed,

zoveel schuld stond er op die kaart. Maar
daardoor ging ik wel weer harder werken
om dat weer terug te verdienen.”

Zijn er ook trends onder de rijken die jullie
eigenlijk walgelijk vinden?

Des Bouvrie: “lk vind dat iedereen zijn
eigen smaak mag invullen en dat is nooit
walgelijk. Wim Sonneveld heeft het 't
mooiste gezegd van iedereen. ‘Met u valt
niet te discussiéren over smaak, want u
heeft geen smaak. Wat ik wel walgelijk
vind, zijn mensen die héél rijk zijn maar
niks met dat geld doen. Dus niet eens een
leuk huis bouwen of kunst kopen. Je moet
wel de joie de vivre hebben om geld te
besteden.”

In woonbladen ziet alles er altijd mooi en
strak uit, Maar vinden jullie in het echte
leven wat troepjes in de huiskamer ook niet
gezelliger?

Van Lieshout: “Ik heb voor mezelf een
buitenhuis gebouwd. Een heel mooi ding.
Supersimpel, heldere lijnen en een gevel
die je zo omhoog kunt klappen. Maar het
is er inderdaad helemaal leeg. Op een dag
kwam er een team van Elle Décoration

uit Frankrijk fotograferen. Ze schrokken
zich rot toen ze binnenkwamen: het was
helemaal leeg. Die mensen gingen allemaal
dingetjes uit de kasten halen om overal
neer te zetten. Dat het nog een beetje
gestyled werd. Maar voor mij kan het niet
kaal genoeg zijn.”

Des Bouvrie: “Het ligt ook aan de fase in
je leven. Toen ik begon, had ik een tafel
met een stoel, en dat was mijn interieur.
Daarin voelde ik me heel gelukkig. Maar

'k kan enorm
genieten

van Henny
Huisman.
Geweldig

om voor

die man te
werken.’
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dan krijg je een vrouw en kinderen, en dan
komt er een vaas met bloemen en weet ik
niet wat bij. Ik vind dat heerlijk nu, maar
in principe denk ik bij zo'n bank als Joep
ontworpen heeft wel: wat fantastisch!
Meer heb je ook niet nodig voor een bank.
Maar zelf had ik er een kussen op gelegd.
Piet legt er ook een kussen op. En dat is
het grote verschil. Is die bank een grote
productie eigenlijk?”

Van Lieshout: “Een paar honderd of zo.
Een paar duizend misschien. Geen idee.”
Boon: "En hoeveel zijn er van jouw
kubusbank verkocht, Jan?”

Des Bouvrie: “Vijfenvijftigduizend, en hij
wordt nog steeds gemaakt.”

Boon: “Geweldig!”

Hoe zit het met andere hoogtepunten?

Piet, jij bent weleens uitgenodigd door de
koningin van Jordanié, toch?

Boon: “Klopt. Dat was trouwens een hele
mooie vrouw.”

En Jan, mag ik als jouw hoogtepunt noteren

(ADVERTENTIE)
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Abonnement
voor een jaar:

die keer dat je met Brigitte Bardot naar bed
ging?

Des Bouvrie: “Haha, nee. Want ik ben niet
met haar naar bed geweest, we hebben
alleen gedanst.”

Boon: “Waarom dan niet naar bed, Jan? Dat
vind ik dan weer flauw.”

Des Bouvrie: “lk ga waarschijnlijk een
boekje schrijven over al mijn ontmoetingen.
Toon Hermans. Wim Sonneveld, Heineken.
Dat zijn zulke bijzondere mensen.”

Boon: “lk kan enorm genieten van Henny
Huisman. Dat is zo'n warm mens. lk vond
het geweldig om voor die man te werken,
echt een gewéldige vent.”

Des Bouvrie: “Dat heb ik dus bij Toon. Toen
ik bij hem aan het verbouwen was, moest ik
elke ochtend met hem onthijten. Dat eiste-
ie. Het gekke was dat zijn vrouw Rietje niet
aan tafel mocht zitten. Ach ja, dan kwam
Toon weer binnen met dat rode dopije,

zijn feestneus. Ging-ie een liedje voor me
zingen. Nou, een mooier leven kan je toch
niet hebben?"/

50% korTING

Abonnement
voor twee jaar:

Nu voor

€59,95

HP,DE TIJD




	HP_de_tijd_NL_pag_1
	HP_de_tijd_NL_pag_2
	HP_de_tijd_NL_pag_2-3
	HP_de_tijd_NL_pag_4-5
	HP_de_tijd_NL_pag_6-7
	HP_de_tijd_NL_pag_8-9

